
I Opener 25 november 2022

Waar is God (in het lijden)?

 Ouderling van dienst, Gert Roos, heet welkom
 Opening: zingen Fix you (ColdplayP
 Ds. Benedikte BOs opent de dienst
 Votum en groet zingen
 Gert introduceert het thema met enkele woorden waarna we naar het filmpje kijken: Ik lijd 

met je mee https://www.youtube.com/watch?v=1Qc9pKNo4Jo

 Zingen Stil mijn ziel wees stil (hemelhoog 433)
 Gebed 
 Kinderen naar voren – Annemieke gaat met hen in gesprek over:

– wat als je valt en je hebt opeens pijn? Wat als je niet mee mag doen? Wie of wat helpt je 
dan?

 Zingen:  Als je eenzaam bent, Ik zal er zijn
->Kinderen gaan naar eigen ruimte met Esther

 Annemieke en Jeannette naar voren, vertellen iets over eigen ervaringen + lezen gedicht.
Gemeente wordt gevraagd hierover door te praten
Muzikaal intermezzo op piano door Gerald Bakker

 Bijbellezing 1 Psalm 73 door Amber

 Zingen Psalm 130 vers 1 en 3

 Bijbellezing 2  Exodus 15 (volk van Israël is erg dorstig en komt dan bij bitter water. Het volk 
lijdt al en dan ook nog deze tegenvaller. Mozes slaat op het water en dan wordt het zoet) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qc9pKNo4Jo


 Zingen Voor alles is een tijd (de rap van Damascus)

 Overdenking

 Zingen Geef mij nu je angst

 Mededelingen en aankondigen collectes

 Wilna en Marijke vertellen over hun aanstaande reis naar Tulip Garden

 Ophalen gebedsbriefjes en mensen komen naar voren om kaarsjes aan te steken. 

 Tijdens kaarsjes aansteken zingt het combo Ik zal er zijn

 Gebeden

 zingen Onze Vader

 Slotlied Ga met God nlb 416

 Zegen 

Koffie drinken met zoethout


