
orde van dienst op zondag 24 maart 2024
voorganger: ds. Ruurd van der Weg, Uithoorn

thema: Jezus in de tempel (oftewel: wie kan ik vertrouwen?)

orgelmuziek vooraf 
binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers 
welkom door ouderling van dienst
intredelied: LB nr. 435: 1 (Hef op uw hoofden, poorten wijd) 
stil gebed
bemoediging en groet
v:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:  die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:  Hij laat niet varen de werken van zijn handen.

v:  De Heer zal bij u zijn,
a:  de Heer zal u bewaren.
 
vervolg intredelied: LB nr. 435: 4 (Hef op uw hoofden, poorten wijd)

        smeekgebed voor de nood van de wereld, 
gezongen en gesproken met woorden uit Psalm 69. 
Vertaling: Huub Oosterhuis (uit: ‘150 Psalmen vrij’). Als volgt:

- allen zingen: Psalm 69: 4 (‘Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed’)

- voorg.: 

Red mij, God, mijn ziel staat onder water.
Ik zink weg in zuigende modder
meegesleurd, kan niet meer staan, ga onder -,
ik ben uit de lucht gegooid in zee
als een steen.

Leeg schreeuwen ben ik
mijn keel een brandwond
ogen dood van uitzien naar jou.

Jouw huis is mijn hartstocht
jouw woorden mijn brood –
jouw loochenaars honen mij weg.
Ik heb je nog niet losgelaten, nog niet.



Ik bid nog, wacht op je ogen.
Bij jou zou ik veilig zijn
als in de schoot van een moeder.

Pijn ben ik, stil mij
gekrookte stengel, breek mij niet.

Ik wil ontvlammen in zangen.
Van de bodem van de zee
klink ik omhoog naar jou,
jij bevrijder van slaven.

Niet de rook van offerdieren in je neus
maar de bloei van stemmen in je oren.
Niet de strotten van de moordenaars
maar de verstomde monden van de armen
zingen: jij bevrijder van slaven.

Die de boeien slaakt van je beminden
die steden voor hen bouwt
en voor hun kinderen –
dat wij daar zullen wonen
met vluchtelingen en vreemden tezamen.
Jij bevrijder van slaven
tot in lengte van dagen.

- allen zingen: Psalm 69: 8 (‘Maar ik, die diep gebukt ga onder leed’)

         gebed om de Heilige Geest
lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 2: 13-22 (NBV21)

zingen: LB nr. 556: 1 t/m 5 ('Alles wat over ons geschreven is') 
uitleg en verkondiging
zingen: LB nr. 552: 1 t/m 3 ('Dit is een dag van zingen')
aandacht voor de collecte

      dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
telkens wanneer de voorganger heeft gezegd: 'Zo bidden en zingen wij 
tezamen', zingen allen: LB nr. 368d ('Houd mij in leven')

zingen slotlied (staande): LB nr. LB 578: 1, 2, 4 en 6 ('O kostbaar kruis') 
wegzending
zegen


